
18 oktober: We begonnen vanavond met het M&M’s
kennismakingsspel. Daarna werd het verhaal van Noach

voorgelezen als bingo verhaal en hebben we nog een paar rondes
“gewone” bingo gespeeld.

8 november: Vanavond stonden we stil bij een belangrijk, maar
vaak onzichtbaar thema: christenvervolging wereldwijd. In een
spannend spel ervaarden we zelf een stukje van deze spanning
door: codes te kraken, langs een "douane" en samen te zoeken
naar oplossingen van de vragen in de ballonnen. Het was een

geslaagde avond.
29 november: Vanavond hebben we samen naar een filmpje gekeken
over de barmhartige Samaritaan. In dit verhaal wil Jezus ons
leren hoe belangrijk het is om goed en zorgzaam te zijn voor
de mensen om ons heen. Niet alleen voor de mensen die we zelf
leuk vinden, maar voor iedereen. Na het filmpje gingen we zelf
aan de slag. Iedereen maakte één of meerdere kerstattenties
voor iemand anders, met de gedachte om iets kleins te doen
voor een ander. Een mooie manier om zelf een beetje te zijn

als de barmhartige Samaritaan.
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